
Opnieuw succesvolle Roop 
 
Nadat we enkele jaren alternatieven moesten zoeken, konden we de afgelopen 6 januari weer onze 
vertrouwde Roop houden in Steenfabriek De Werklust in Losser. En dat deden we bepaald niet 
alleen: we traden op samen met het kinderkoor onder leiding van Valery dat alle bezoekers bij de 
poort ontving, de Vaneker Blazers, het Hoornkwartet Wilhelmina, waarbij er begeleiding was van de 
ons bekende muzikanten: Thea van der Meer, Daphne Luth, Trio Gilet ( Frank, Bert en Marcel) en 
Hans Grutterink. En we hebben er samen iets moois van gemaakt!  
 
Start van de wandeling 
Na aankomst in de steenfabriek en even bijkletsen, verkende IntervOcaal voorzien van 
geprepareerde licht paraplu’s en speciaal de gidsen voor de drie groepen Balthazar, Melchior en 
Caspar, het terrein voor de wandeling van vanavond. We zongen in met nummers zoals Midwinter, 
Tari Piring en Heurt oaver ’t Twentse laand. De wandeling over het terrein door de bezoekers ging 
van start. Ik nam zelf plaats in een van de nisjes om mijn verhaal over Driekoningen in andere landen 
te vertellen. In de andere nisjes werden kniepertjes uitgedeeld en sprak Marijke over lengen van 
dagen.  
 
Overdekte winterwandeling langs drie loodsen 
De groep wandelde langs drie mooi ingerichte loodsen. In de eerste loods was er een Kerst 
soundscape waarbij IntervOcaal enkele nummers uit ons kerstrepertoire zong en met de telefoon 
app aan het bellen was. In de tweede loods waande het publiek zich in het regenwoud en in de derde 
loods zong het Indonesië koor het Indonesië repertoire.  
 
Een bijzondere ervaring 
Voordat de groepen langs me kwamen zat ik wel even te wachten in de kou, maar wat was het een 
bijzondere ervaring om al die mensen van alle leeftijden met vele lichtjes langs te zien lopen en 
onder de volle maan van verschillende kanten de midwinterhoorns en het hoornkwartet te horen. 
Wat was het fijn en waardevol dat alles vandaag door kon gaan. De drie groepen die langs me 
kwamen reageerden enthousiast op mijn verhaal. Tijdens de wandeling werd er ook nog rijk gevulde 
soep gebracht, dit vond ik ook zeer waardevol.   
 
Vakkundig ingerichte kerststallen 
Eerder had ik gehoord dat er op de zolder van de steenfabriek kerststallen te zien zouden zijn, maar 
ik had er helemaal niet op gerekend dat ik die vanavond te zien zou krijgen. En toen ontdekte ik de 
lift! Bij het bekijken van de vele kerststallen was ik compleet overdonderd, wat waren deze 
vakkundig gemaakt. En zo veelzijdig, ik had ze niet willen missen.  
 
Een mooie afsluiting van een geweldige avond 
Toen iedereen zich weer had verzameld bij de Steenoven, zongen we ter afsluiting Nino Lindo.  
We hadden het zingen helemaal succesvol afgerond en nu was er voor iedereen die dit wilde 
chocolademelk en glühwein. In sommige gevallen een beetje moe maar zeker zeer voldaan vertrok 
iedereen weer richting huis. Wat was het een ongelooflijk waardevolle avond die we volgend jaar 
graag weer over doen.   
 
 


